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Sleutelfiguur
Vorig jaar kwam ik in het textielmuseum in Til-
burg deze doek met sleutelfiguren tegen. “Hui-
selijk textiel van topontwerpers’, zo afficheert
Studio Job uit Tilburg zich. Mooi toepasselijk
voor dit nieuwe Vierpasnummer, nu ons eigen-
tijdse sleutelkastje-met-cijferslot niet hufter-
proof is gebleken. Misschien ook een leuk ont-
werp voor nieuwe theedoeken?
Met enige regelmaat mag ik, vroeger dan wie
ook paraat, in de Koorkerk als koster de sleutel-
rol spelen. Sleutel en vierpas met elkaar verwe-
ven, leuk voor een (soms) koster die (altijd) onze
Vierpas mag openen. Zo'n sleutel wil ik!

Wim Wattel

Vierpas-sleutel (ontwerp Studio Job, Tilburg)

Vanuit het bestuur

We zijn blij te kunnen melden dat Esther Meulblok weer voorzichtig gaat meedraaien in ons
bestuur. Dat betekent dat het met Esther gelukkig weer de goede kant opgaat en wij zijn
blij met haar inbreng. In een gezellige bijeenkomst hebben wij afscheid genomen van Carla
Oldenziel als bestuurslid. Zoals u waarschijnlijk wel weet is Carla verhuisd naar Leeuwarden.
Een omgeving die Carla niet vreemd is, maar na vele jaren in Zeeland te hebben gewoond is
het wel wennen. We zullen Carla vast nog wel met enige regelmaat in ons midden kunnen
verwelkomen!

Beroepingsproces

De beroepingscommissie is zich aan het beraden. Meer dan dit krijgen wij als bestuur, gege-
ven de vertrouwelijkheid waarin de commissie haar werk moet doen, niet te horen. Wij hopen
in de volgende Vierpas meer te kunnen melden.

Splitsing

Zoals u wellicht weet is de PGM (Protestante Gemeente Middelburg) het formele PKN samen-
werkingsverband van de Nieuwe Kerk wijkgemeente, de wijkgemeente van bijzondere aard
Ontmoetingskerk en de wijkgemeente van bijzondere aard Koorkerk. Omdat de financiéle
ontvlechting van de PGM tussen Nieuwe Kerk en Koorkerk erg lastig is te realiseren, is de
koers verlegd. De Ontmoetingskerk is als onderdeel van de PGM al financieel op eigen benen
en deze wijkgemeente treedt uit het samenwerkingsverband binnen de PGM structuur. De
Nieuwe Kerk en de Koorkerk gaan vanaf heden de mogelijkheden onderzoeken om geza-
menlijk onder de paraplu van de PGM te blijven functioneren. Wat betreft programmatische
samenwerking liggen hier kansen. Het feit dat onze huisvesting is ondergebracht in de PGM
pleit ook voor deze denkrichting. Wat uitwerking zal moeten krijgen is hoe dit bestuurlijk
wordt ingericht zodat er geen onnodig vergadercircuit ontstaat.

PG orgel

Eerder heb ik op deze plek gemeld dat het Rijksmuseum en de dienst Rijksdienst Cultureel
Erfgoed zich hebben gemeld met het verzoek om onderzoek te mogen doen of de kas van
het PG orgel en het binnenwerk weer kunnen worden samengevoegd. Als dat zo is wil men
dit unieke orgel terughangen in de kerk waar het vier eeuwen heeft gestaan: de Nicolaikerk in
Utrecht. Wij hebben het bestuur van de PGM, als formeel belanghebbende, voorgesteld om
het Rijksmuseum en de dienst Rijkscultureel Erfgoed eerst te vragen om suggesties hoe zij het
verlies van dit orgel in onze kerk wil compenseren. Ik ga ervan uit dat het PGM bestuur deze
suggestie zal overnemen. We houden u op de hoogte!

Teus Baars



Bij de diensten

Zondag 5 februari 2023, ds. Marianne Zandbergen
Thema: ..... met Anna sta je sterker....

caron

Kerkdiensten

5 februari 2023
Ds. Marianne Zandbergen

12 februari 2023
Ds. Hans Noordeman

tekening: Pauline van Dort

Heeft u dat ook weleens, dat u iets zéker wist, en dat u achteraf toch fout zat?
U was dan door iets of iemand op het verkeerde been gezet.

Troost u, als dat geleid heeft tot pijnlijke situaties. Het overkomt ons allemaal.
Het is mede de oorzaak van conflicten en verstoorde relaties.

De redding komt als u gaat twijfelen.

Bent u zover, dan kunt u‘Anna’ raadplegen.

Met de hulp van Anna kunnen we misverstanden op gaan lossen.

Zo kunnen we in het klein iets bijdragen aan een betere wereld.

Marianne Zandbergen

19 februari 2023
Ds. Wim Jansen

26 februari 2023
Ds. Tjaard Barnard

5 maart 2023
Rev. Dirk van Leeuwen

12 maart 2023

Zondag 19 februari, ds. Wim Jansen Ds. Kim Magnee

Thema: DANSEN OP DE GOLVEN

In de jaren 90 heb ik mij intensief bezig ge-
houden met de popcultuur in teksten en vi-
deo’s. Ik zocht daarin naar de levensbeschou-
welijke en religieuze aspecten. Veel diensten =
met popmuziek en theater heb ik toen ge-
houden, waarmee ik verscheidene keren Trouw .~ ==
en televisie haalde. Het resulteerde in mijn
boekje Popmuziek en geloof. Het hoogtepunt :
van die zoektocht lag in onze jaren Enschede. . .
Daarna heb ik mij decennia lang bezig ge- S
houden met stilte en mystiek. Ik merk dat ik de
laatste tijd weer vaak teruggrijp op popmuziek.
Zoals de Koorkerkbezoeker ook heeft kunnen
merken.

Op 19 februari gaat het over de grillige onze-
kerheid van het leven en hoe we daarop kun- [

nen reageren. Hoe dan? Door te dansen op de

golven! Dat is het thema uit het liedje van de groep Van Dik Hout, geschreven na het
overlijden van hun 50-jarige drummer. We lezen in Prediker en Mattheus de oproep om
voluit te genieten en ons vooral geen zorgen te maken. Toch goed dat er een God is, zou
Reve zeggen.

Ds. Wim Jansen, Veere

(maar bijna weer Vlissingen want wij gaan verhuizen naar de boulevard)

19 maart 2023
Ds. Joep de Valk

26 maart 2023
Ds. Monique van Zoest




Lieve mensen, een terugblik op kerstavond 2022

Terwijl het rood van de kleedjes nog na glanst op de kerkbanken kijken we nu uit over een
winters landschap...Ach, wat was het warm en goed!

Onze kerstavond is toch jaar na jaar weer een hoogtepunt met de Koorkerkers op hun best!
Het wonder geschiedt... de kleine lieve lichtjes op de kerstbanken, het decor, het kleine
orgeltje van Martin verstopt in de oudste orgelkast van Europa,

allemaal werk van Henk Soepenberg met dank aan Erik Kuiper (Tjoonk).

De Cantorij, boven zichzelf uitstijgend en dapper meebewegend met wat er dan toch maar
weer voor onzalige plannen zijn uitgedacht voor hen...

Aleida en Petra, stralend als altijd!

Dit jaar speelden we de Kerstcantate, een prachtig verhaal over een oude dorpskerk in Frank-
rijk waar monsieur |"’Abbé zijn uiterste best doet om op kerstavond een mooie Kerstcantate
ten gehore te brengen.

Het verhaal is geschreven door Nico ter Linden.

Wat hebben we genoten van het samenspel van Teus Baars en Joep de Valk.

Enerzijds vol grappen
en grollen, anderzijds
ontroerend en intiem.
De avond ervoor, toen
wij het spel instu-
deerden, bad de oude
pastoor voor zijn in
gebreke blijvende
koorleden....

Het raakte me.

En dan Rien, met de opdracht ernaast te spelen om uiteindelijk op te stijgen tot hemelse
hoogte.

Daar kwamen we
ook Petra tegen, als
een echte verschij-
ning in het enge-
lengewaad van Dirk
van Leeuwen.

En hoe verkouden
ook, haar engelen-
stem vulde de hele
kerk!

Maar ook  het
prachtige slot op
kerstavond.

Stille Nacht Heilige Foto’s: Elias Ludikhuijze
Nacht

Vreed en Heil wordt gebracht....

Dat het zo moge zijn!

Weer iets wat we alleen samen konden maken!
Veel dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt en ook voor degene die na afloop voor
het lekkers hebben gezorgd!

Simone Ludikhuijze



Taakgroep Diaconaat

Maandag 16 januari jl. heeft de Taakgroep afscheid genomen van Jan Janse, tijdens een
etentje bij Resto Van Harte / Palet. Dit is een sociaal buurtrestaurant in Middelburg Zuid
(voor meer informatie en het geven van steun zie: https://www.restovanharte.nl/kom-
eten#middelburg). Jan kreeg als blijk van dank voor zijn werkzaamheden een boekje en
een onderscheiding. Hij is benoemd als lid van de orde van het theelepeltje (zie: https://
theelepeltje.nl/inspiratie/). Jan Janse geeft er immers blijk van steeds te kiezen voor het
leveren van een bijdrage aan een effectieve oplossing van problemen.

Een uitslaande brand! Wat doe je...?

Wanneer je getuige bent van een grote ramp, bijvoorbeeld een uitslaande brand, dan kun je drie dingen doen:

Rennen voor je leven, zo snel als je kunt, en Een boze brief schrijven aan de redactie van Maar wat je ook kunt doen: een emmer
degenen die niet kunnen rennen aan hun lot je krant en eisen dat degenen die water halen om het vuur te blussen. En als
overlaten. verantwoordelijk zijn voor handhaving van je geen emmer hebt, dan neem je een glas

de brandveiligheidseisen voor gebouwen uit water. En als je geen glas hebt neem je een

hun ambt worden gezet. Je kunt ook theelepeltje water. ledereen heeft wel een
oproepen tot demonstraties. theelepeltje. Een theelepeltje is heel klein en
het vuur is enorm, maar we zijn met
miljoenen en ieder van ons heeft wel een

theelepeltje.

(bron: theelepeltje.nl/inspiratie/ naar Amoz Oz)

Focus diaconaat 2023

Tijdens de taakgroepvergadering(en) spreken we altijd over welke doelen we steunen:
lokaal, regionaal, landelijk en internationaal. Dan dit, dan dat en al dan niet samen optrek-
kend met de andere kerken in de Protestantse Gemeente Middelburg (Nieuwe Kerk en
tot voor kort Ontmoeting). De krachten zullen we zeker ook blijven bundelen waar we
lokaal of regionaal de handen uit de mouwen kunnen steken of gezamenlijk meer kunnen
betekenen dan alleen. Maar het lijkt ons toch voor het overige te zoeken naar meer focus
door ons op een bepaald vraagstuk richten. Voor 2023 willen we ons meer concentreren
op een bepaald vraagstuk (wat leidt tot meer gerichte financiéle steun). We gaan kijken
naar steun die we kunnen geven aan vluchtelingen.

Internationaal door bijvoorbeeld vredesinitiatieven in de brandhaarden van de wereld of
noodopvang in aanpalende regio’s te steunen.

Nationaal kunt u denken aan het werk van Vluchtelingenwerk of Hulp aan mensen zonder
papieren van Kerk in Actie.

Lokaal kijken we naar statushouders. Dat zijn mensen die zich in Nederland (Middelburg)
mogen vestigen, maar (nog) geen woonruimte hebben. De Raad van Kerken Middelburg
heeft zich aangesloten bij ‘De Thuisgevers’ om meer handvatten te hebben om huisves-
ting van statushouders op Walcheren te stimuleren. José Baars — die de Koorkerk in de
Raad van Kerken Middelburg vertegenwoordigt - is hiervoor aanspreekpunt. Neemt u
vast een kijkje op de site van https://dethuisgevers.nl/. Wie weet kunt u nu al voor status-
houders van betekenis zijn!

U leest onze voorstellen de komende maanden in de Vierpas.



Collecten februari 2023

5 februari - Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk.
Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen tra-
ditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vor-
mingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven,
volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakoplei-
ding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en
bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun
dochters.

Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen
kerk Papoea.

12 februari - Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland is de landelijke organisatie die vluchtelingen bijstaat bij
hun opvang in Nederland en hulp biedt van een luisterend oor tot juridisch advies en
van kinderactiviteiten tot praktische ondersteuning. Rek.nr. NL 60 INGB 0000 123 488
Vluchtelingenwerk Nederland of VWVHM Wijkkas Koorkerkgemeenschap M’brg NL 52
INGB 0000 218 595 o.v.v. collecte Koorkerk 12.2.23.

19 februari - Hulp voor mensen zonder papieren

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en
geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstan-
digheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk
in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede
in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met in-
formatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd,
worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Steun het
werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de collectezak of maak uw
bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Hulp ongedocumen-
teerden.

26 februari - Collecte voor kinderen zonder ouders in Zambia

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan
aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te
moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit
angst dat hij besmet was met het hiv-virus. In Zambia zijn zo'n 20.000 gezinnen met
tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken leggen contact met deze gezin-
nen. Conwa'’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden.
Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Ge-
meenteleden leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige
Mwakoi is zo'n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie gezinnen waar het oudste
kind gezinshoofd is. Hij geniet van hun vorderingen op school. Steun dit werk met een
bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. kin-
deren Zambia (Z 009077) of doneer online. Hartelijk dank!

Opbrengst collecten december 2022

« Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanié en Irak € 255,00

« Orange the World, de Nederlandse afdeling van de internationale campagne ‘Stop
geweld tegen vrouwen'’€ 283,00

« Opvang van straatkinderen in de inloophuizen van Dreamhouse in Yogyakarta
€215,65.

+ 'Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’van Kinderen in de Knel
€ 492,75 (kerstcollecte).

Namens de ontvangers, hartelijk dank voor uw bijdragen.



De Boekenmarkt

Meer dan eens werd opgemerkt dat de Boe-
kenmarkt (BM) is uitgegroeid tot een waar- s
devolle en verbindende activiteit vésr en [l | oo Fae
binnen de Koorkerkgemeenschap. Dat kun- | _!!mu
nen we natuurlijk blijven roepen maar hetis | |
goed om die bewering eens met onderzoek
te staven. In tegenstelling tot andere instan-
ties heeft het BM-team besloten geen extern
bureau in te schakelen 4 raison van driemaal
de jaaromzet. We besteden het geld liever
aan de Koorkerkgemeenschap en de goede
doelen. Eind vorige jaar is er een onderzoek
in eigen beheer opgestart.

60% van de 34 vrijwilligers heeft de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. En
bij de resultaten wordt onze aanname dat de Boekenmarkt een belangrijke activiteit
binnen onze gemeenschap is, duidelijk bevestigd. De onderlinge samenwerking wordt
namelijk het meest als sterk punt genoemd. De helft van de deelnemende vrijwilligers
geeft dit aan. Een paar uitspraken als illustratie:

“Leuk en waardevol om mensen uit de Koorkerk wat beter en op een andere manier te leren
kennen’

‘De samenwerking ondersteunt en versterkt de Koorkerkgemeenschap’

'k vind de mensen, zowel bezoekers als vrijwilligers, lief en interessant’

Verder noemen sommigen het plezier in activiteiten die tijdens de shift opgepakt kun-
nen worden als sterk punt. Dan denken ze aan het sorteren van nieuw ingekomen boe-
ken, het opzoeken van prijzen van waardevolle boeken en het ordenen van de boe-
kenkasten. Maar voor de meerderheid zijn de contacten met andere vrijwilligers en
bezoekers al voldoende als basis voor de motivatie om zich in te zetten voor de BM.
Verbeterpunten worden dan ook minder vaak genoemd. De één zou de indeling nog
eens aan willen pakken, de ander wil daar juist veel minder aan sleutelen (hopelijk leidt
dit niet tot scheuringen). Sommigen zouden graag de weekroosters eerder ontvangen
om niet in de knel te komen met privé-afspraken (misschien omdat de BM altijd voor-
rang krijgt?).

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat
men blij is met de BM en dat men, bijna zonder uit-
zondering, nu al met de agenda klaar zit om de shifts
van het komende seizoen in te vullen.

De voorbereidingen voor dat seizoen zijn in volle
gang. Op de foto ziet u ons magazijn waar onder an-
dere de ‘Zeer Bijzondere Boeken’ gesorteerd worden.
Zoals beloofd noemen we daarvan een paar voor-
beelden:

Zeeland in oude kaarten, Frans Grittenberg.

De heilige geschiedenis, Jonathan Black.

De landschapsatlas van Walcheren, Jan Willem Bosch
en Kees Bos.

Zeeland in Vogelvlucht, Kees Cijsouw.

Allemaal uitgaven die het tweedehands bij Bol.com
goed doen. Bij ons ook maar dan goedkoper.

De genoemde boeken zijn maar een paar voorbeelden van onze ZBB. Als u nieuwsgierig
bent naar andere ZBB dan kunt u de complete lijst opvragen bijiemand van het Boeken-
marktteam (Jan Janse, Willy Nieuwkoop, Hans Vreeke Tom Lijftogt). De zomer laat nog
even op zich wachten dus een goed boek voor de winteravonden is nooit weg.

Het boekenmarktteam

Inleveren kopij voor
de volgende Vierpas

ledereen die betrokken is
bij de Koorkerkgemeen-
schap kan informatieve, in-
spirerende en verbindende
artikelen aanleveren voor
de Vierpas.

De Vierpas van maart ver-
schijnt omstreeks 26 febru-
ari 2023.

U kunt uw artikel tot uiter-
lijk 17 februari 2023 per
e-mail inleveren bij de
redacteur, Adrie le Clercq.
Zijn e-mailadres is:
adeleclercq@zeelandnet.nl

Eventueel bij het artikel te
plaatsen beeldmateriaal
graag in een aparte e-mail
of bijlage.



Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Dinsdag 28 februari 2023

De heer René Heinrichs (Nieuwenhagen, Zuid-Limburg, 1951) heeft doctoraal theologie,
pastoraal theologie met specialisatie Catechetiek. Titel thesis: De Onbekende God?

Vanaf november 1978 docent middelbare school, M.E.A.O., Pedagogische Academie, M.T.S.
en gelieerd aan het opleidingsprogramma als begeleider stagiairs aan de H.T.P.

Hij heeft in 1988 de overstap gemaakt naar Defensie-aalmoezenier. Plaatsingen: Vliegba-
sis Woensdrecht In 1998; dan plaatsing Ramstein (D) tot januari 2004, plaatsing Brunssum,
plaatsing Irak half jaar in 2004 en tot slotte Gilze-
Rijen tot 1 mei 2006. Toen met functioneel leef-
tijdsontslag.

In 2011 behaalde hij de Master Zorgethiek aan
de UVT.

Pelgrim naar de H. Jacobus in Santiago de Com-
postella sinds 1993. Eigenaar van een pelgrim-
sherberg op de weg naar de H. Jacobus in Augy
sur Aubois, Centre, Frankrijk sinds 2000.

In 1989 verhuisd vanuit Limburg naar Ossen-
drecht. Sindsdien is hij ook betrokken bij de pa-
rochie aldaar tot afgelopen jaar. Sinds 2005 pastor toeristenkerken Zeeland, m.n. Dishoek.
Nu ook nog werkzaam in het uitvaartpastoraat op verzoek.

De titel van de lezing:

Mijn reizen naar de H. Jacobus

De spreker gaat niet zozeer in op een toeristische “sightseeing” maar meer op de inhoud van
pelgrimeren. Waarom, waartoe, motivaties, spiritualiteit, historie van deze specifieke pel-
grimage, opleving van deze pelgrimage, aspecten van (christelijke) gastvrijheid en ruimte
voor vragen.

We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12 uur en daarna
start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

In tegenstelling tot de vorige seizoenen toen we u vroegen u af te melden voor de lunch is
dit nu veranderd.

Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan opgeven bij José Viveen (0641764221 of 0118-593312)
jviveen@zeelandnet.nl . Uiterlijk op de vrijdag voor 12 uur voorafgaand aan de lezing.

Niet- leden zijn bij elke lezing welkom!
Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro.

Wel graag vooraf aanmelden bij José Viveen.

Voor verdere informatie: José Viveen, secretaris 0118-593312 of jviveen@zeelandnet.n!



Een tijdje geleden bereikte het heugelijke nieuws mij
dat ik het stokje van Hans Vreeke mag overnemen en
een invulling mag geven aan de maandelijkse column
‘Allemaal de liefste’ Zo'n eer kun je natuurlijk niet laten
schieten! Zeker niet voor de Koorkerk gemeente, waar
ik van kinds af aan al rondloop. Ook al waren er duide-
lijke periodes dat de hoofdmotivatie om mee te gaan
naar de kerk, het koekje bij de thee was, word ik me er
de laatste tijd steeds meer bewust van wat de Koorkerk
voor mij betekent. Voor mij is het meest dierbare niet
de preken of de verbinding met het geloof, maar de
mensen in de Koorkerk. De mensen die mij al kennen
van jongs af aan, en mij elke keer op een warme manier begroeten wanneer ik weer voet zet
in de Koorkerk. Dit maakt deze plek een voor mij bijzondere plek. Dan nu: wat mij lief is.

Een ieder zal het niet ontkomen zijn dat ik van jongs af aan een grote liefde heb voor het
bewegende beeld. Vanzelfsprekend moest ik hier dan ook als eerste aan denken. De laatste
tijd probeer ik me steeds meer te focussen op het verzinnen en schrijven van verhalen. Dat
is immers waar elke film mee begint. Mijn studie in de Literatuurwetenschap helpt mij gere-
geld in dit proces.

Mijn inspiratie voor verhalen komt eigenlijk altijd voort uit instrumentale muziek. Het liefst
zelfs, zet ik een soundtrack van een film op waarvan ik de film niet ken of niet gezien heb. Dit
stelt mij in mogelijkheid om er een geheel eigen narratieve en emotionele associatie aan te
verbinden. Als ik mijn fictieve wereld dan verlaat, vind ik het leuk om op te zoeken voor wat
voor film deze muziek eigenlijk geschreven is. Ik word altijd verrast. Tijdens het luisteren van
muziek gemaakt door componist Harry Gregson-Williams had ik namelijk een spectaculair
verhaal verzonnen over kinderen die op miraculeuze wijze terechtkomen in een Europese
Roadotrip, terwijl ik er later pas achter kwam dat hij deze muziek heeft geschreven voor een
piraten-fantasy film. Kan natuurlijk ook. Deze beleving zou ik u, de lezer, ook graag mee wil-
len geven.

Een muziekstuk, vocaal ondersteunt, dat mij tot op de dag van vandaag nog altijd weet te
raken en inspireren heet:‘In Noctem; geschreven door componist Nicholas Hooper. Het stuk
begint met een koor, zonder enig instrument. Later komen hier een piano, strijkers, en wat
percussie bij. Het geheel blijft heel klein en kwetsbaar. De tekst die het koor zingt wordt ge-
zongen in het Engels en in het Latijn.

Ferte in noctem animam meam
Illustrent stellae viam meam
Aspectuillo glorior

Dum capit nox diem

Carry my soul into the night
May the stars light my way

I glory in the sight

As darkness takes the day

In eerste instantie lijkt het te gaan over de overgang van de dag naar de nacht, maar voor mij
betekent het veel meer. Het heeft iets reflectiefs, iets diepgaands. Draag mijn ziel de nacht in.
Laat de sterren mijn pad verlichten. Het lijkt bijna over de dood te gaan. Of over afscheid. Als
ik dit nummer luister voel ik hoop, verdriet, liefde, allemaal tegelijk. Het heeft iets te maken
met het spel tussen licht en donker, tussen duisternis en hoop. Prachtig. Woorden schieten
tekort. Vooral dat hoopvolle in de sterren die je pad verlichten. Alle mogelijke literaire ver-
binding en religieuze symboliek achterwege latend geeft deze gedachte mij, op de een of
andere manier, ontzettend veel rust en hoop. Het is nu aan u om uit te zoeken voor wat voor
film deze muziek eigenlijk is geschreven, als het u interesseert.

Heel graag geef ik het stokje door aan mijn lieve moeder: Simone Ludikhuijze.

Aron Ludikhuijze

Middelburg

Predikant:

Vacant

Vragen/mededelingen aan de
kerkenraad: VVHM bestuur en
RGMZ bestuur:

Scriba: Luuk,
scriba@koorkerk.nl of tweede
secretaris: Esther Meulblok tel.:
0113-562531 of
emeulblok@gmail.com
Coordinerend koster:

Henk Kappers 0118-639420
Organisten : Martin van der
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl

Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole

Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coordinator : Johan
Klumpenaar 06-54338574
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:

Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl
Vormgeving Vierpas:

Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:

Els Koole

joels@zeelandnet.nl

Marja Oostdijk 06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiéle zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of
j.devalk@telfort.nl

Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:

« NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v.
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
«VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden
Middelburg

« RGMZ: NL38 INGB 0000
630321 t.n.v. penningmeester
RGMZ Middelburg



